Lezen voor
je leven

Een plan van D66 om lezen en
schrijven te verbeteren

[lana Rooderkerk

Hans Vijlbrief
23 juni 2025




Waarom dit plan?

In Nederland hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven. Dat geldt voor kinderen en

voor volwassenen.
Soms leer je het niet goed op school. Soms wordt het later moeilijker. Toch heb je het elke dag
nodig. Bij een brief van school, een formulier van de overheid, een recept van de dokter of

een app op je telefoon.

D66 vindt: iedereen moet kunnen meedoen. Daarom komen we met dit plan.

Wat is het probleem?

. Veel kinderen leren op school niet goed lezen en schrijven.

. Leraren zijn te veel tijd kwijt aan papierwerk.

. Kinderen leren trucjes voor toetsen, maar begrijpen de teksten niet goed.
. Volwassenen die willen bijleren, krijgen niet genoeg hulp.

Dat moet anders.

Wat wil D66 veranderen? D66 wil het onderwijs verbeteren. Ook willen we dat volwassenen

hulp krijgen als zij dat nodig hebben.

Daarom doen we deze voorstellen:

1. Meer tijd voor goede lessen. Leraren moeten nu veel papierwerk doen en andere klusjes.
Daardoor houden ze minder tijd over voor hun lessen. Wij willen dat leraren meer tijd
krijgen om goed les te geven.

2. Stoppen met begrijpend lezen zoals het nu gaat. Kinderen leren vaak trucjes voor
toetsen. Maar ze leren niet goed om een tekst echt te begrijpen. Wij willen dat kinderen
weer echt leren lezen. Met boeken, verhalen en teksten die passen bij hun leeftijd en
niveau.

3. Een bibliotheek op elke school. Lezen wordt makkelijker als je oefent met boeken die je
leuk vindt. Daarom willen we op elke school een bibliotheek. Kinderen kunnen daar zelf

boeken uitkiezen.



4. Duidelijke brieven van de overheid. Veel brieven van de overheid zijn moeilijk te
begrijpen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op duidelijke taal. Krijg je een brief die je
niet snapt? Dan moet je een nieuwe brief kunnen vragen die wél duidelijk is.

5. Meer hulp voor volwassenen in Nederland. Er zijn veel mensen die moeite hebben met
taal. Toch is er niet overal goede hulp. Wij willen dat er in elke gemeente een plek is waar
je kunt oefenen. Bijvoorbeeld in een Taalhuis bij de bibliotheek of op een mbo-school.

Daar kun je leren lezen en schrijven.

Wat willen we bereiken?

We willen dat kinderen van school gaan met een goede basis. Dat volwassenen hulp kunnen
krijgen als ze willen bijleren. Dat leraren trots kunnen zijn op hun vak. En dat niemand wordt

buitengesloten omdat de taal te moeilijk is.

We noemen dit plan: Lezen voor je leven. Omdat taal je helpt om keuzes te maken. Om

sterker te staan. En om je leven te leiden zoals jij dat wilt.



